
 

PROGRAMMA  
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In de voetsporen van Paulus en Johannes 

Turkije is “de bakermat’ van het christendom en kent vele gezichten. De geschiedenis komt 

tot leven doordat we in de voetsporen treden van twee apostelen: Paulus en Johannes. U 

ontdekt niet alleen diverse plaatsen die Paulus tijdens zijn zendingsreizen heeft bezocht, 

ook de zeven gemeenten van Klein Azië, aan wie de apostel Johannes zijn brieven stuurde, 

ontbreken niet. Denk bijvoorbeeld maar aan Efese, Pergamum, Thyatira en Milete. Ook 

maakt u een unieke en indrukwekkende tocht naar het Griekse eiland Patmos, het 

Jeruzalem van de Egeïsche Zee, waar Johannes zijn Openbaringen ontving. We overnachten 

op die plek en zullen er op zondag ruim de tijd hebben voor Bijbelstudie en overpeinzing. 

Een reis dus waarbij duidelijk wordt dat het verleden met zijn stille getuigen (de ruïnes) en 

het getuigenis van de Bijbel zeer belangrijk zijn voor vandaag en voor de toekomst. 

 

OVERNACHTINGEN 

Dikili   2 nachten  Hotel Halic Park 

Denizli  2 nachten  Hotel Lycus River  

Kusadasi  1 nacht  Hotel Kayhanbey 

Patmos 1 nacht Hotel Hellinis 

Kusadasi 2 nachten Hotel Kayhanbey 
 

          Hotel Halic Park 

Dag 1, ma 05/05: Heenreis Izmir       

Vlucht Amsterdam naar Izmir. Transfer naar het hotel in Dikili waar we 2 nachten verblijven. 

 

Dag 2, di 06/05: Pergamum 

Vandaag naar de oude Bijbelse stad Pergamum, één van de zeven gemeenten. Het meest 

spectaculaire is de Acropolis, die als een adelaarsnest tegen een berg ligt. Ook bekijkt u de 

Romeinse Rode Basiliek, een tempel oorspronkelijk gewijd aan Serapis. Tenslotte bezoeken 

we het Asklepeion, het belangrijkste medische centrum uit de Oudheid. 
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Dag 3, woe 07/05: Thyatira, Sardes, Filadelfia 

Via deze drie plaatsen gaan we vandaag naar Denizli. In 

Thyatira, een oud textielcentrum, en hoort u  het verhaal van 

Lydia (inderdaad..) de purperverkoopster. In Sardes gaat u o.a. 

naar het Gymnasium en de synagoge. Tenslotte naar Filadelfia,           Gymnasium in Sardes 

 waaraan Johannes mocht schrijven: ‘U bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt  

Mijn naam niet verloochend.’We verblijven 2 nachten in Denizli.        

           

Dag 4, do 08/05: Pammukale, Hiërapolis, Laodicea 

Vandaag staat een bezoek aan één van ’s werelds bekendste natuurwonderen op het 

programma: het ‘katoenkasteel’ Pamukkale, een massief van kalksteenterrassen waar 

water uit de hete bron over stroomt. Tevens maakt u een wandeling langs de ruïnes van 

de antieke stad Hiërapolis en bekijkt u de Necropolis, de Apollo-tempel en de kerk van 

Philippus. Aansluitend bezoekt u Laodiceia, de stad waaraan Johannes moet schrijven: ‘Ik 

weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet!’ 

 

Dag 5, vrij 09/05: Efeze, Selcuk 

Vandaag vertrekken we richting Kusadasi en rijden door naar  de oude 

stad Efeze.  Het is nu een verlaten stad  met restanten van wat eens 

een legendarische tempel was en gedurende de hele geschiedenis 

beroemd: de tempel van Artemis. Een van de zeven wereldwonderen 

van de antieke wereld. Vooral  het theater en de bibliotheek zijn 

indrukwekkend. U bezoekt vervolgens ‘het huisje van 

Maria’ en de Johannes basiliek in Selcuk. We verblijven 1 

nacht in Kusadasi. 

 

Dag 6, za 10/05: Patmos Vroeg vertrek per ferry naar Patmos in de Egeïsche 

zee, waar de apostel Johannes de Openbaringen ontving. Je vaart binnen in een 

prachtige baai, de natuurlijke haven van Patmos. U gaat naar de grot waar hij 18 

maanden verbleef en het beroemde Johannietenklooster (een wit gebouw tegen 

een groene helling met een heel klein, heel fijn kapelletje).  We overnachten in 

hotel Hellinis. 

 

Dag 7, zo 11/05: Zondag op Patmos 

We hebben een kerkdienst/Bijbelstudie. Wellicht in dat kapelletje of als het lukt op een 

mooie plek in de vrije natuur van het eiland. We verplaatsen ons in Johannes met zijn zorgen 

om de gemeentes op het vaste land. Maar Christus zorgt voor zijn gemeentes! Johannes 

mocht zien dat het goed komt met Gods mensen en met Gods wereld. Omstreeks 15.00 

uur: terug naar Kusadasi, waar we nog 2 nachten verblijven. 

 

 



Dag 8, ma 12/05: Prienne, Milete, Didema 

Dagtocht naar deze drie antieke steden. In Prienne bekijkt u de tempel van Athene, in 

Milete, waar Paulus tijdens zijn derde zendingsreis is geweest, is het theater indrukwekkend 

en tot slot in Didema bekijken we de Apollotempel. 

 

Dag 9, di 13/05: Terugreis 

Terugvlucht - rechtstreeks - naar Amsterdam. 

 

 

 
DE REISSOM  
 
 
De reissom voor deze 9 –daagse Bijbelstudiereis bedraagt € 1.180,- per persoon –incl. 
lunches en incl. fooien- (bij 30 deelnemers).  
 
Bij de reissom willen we nog graag het volgende opmerken. Het gaat hierbij om een zeer 
bijzondere – custom made- reis die zich niet laat vergelijken met de prijzen van 
strandvakanties in Turkije. Het bijzondere zit  ‘m in het feit dat we de Bijbelse plaatsen 
hopen te gaan bezoeken en ook een nacht op Patmos zullen verblijven. Ook willen we niet 
met (goedkope) nachtvluchten reizen, maar hebben we gekozen voor vluchten overdag. 
Verder zijn de lunches en de fooien inbegrepen in de reissom. 
 
De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 100,-.  
 
De reissom is inclusief: vliegreis, luchthavenbelasting, brandstoftoeslag, vervoer ter plaatse, 
bus transfers, verblijf in 3-4 sterren accommodatie o.b.v. 2 pers kamer met ontbijt, lunches 
en diner, excursie en entreegelden, gids ter plaatse, fooienbedrag.  
 
De reissom is exclusief: reis- en annuleringsverzekering en een bijdrage aan het 
calamiteitenfonds (€ 2,50 per factuur) en excl. visumkosten (ca. € 15). Deze kunnen niet 
meer collectief worden geregeld maar moet u zelf aanvragen. Hierover krijgt u nog nadere 
instructies. 
 
U kunt zich aanmelden voor deze reis door bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en na 
ondertekening op te sturen naar Ds J.W. van ’t Hoff, Julianastraat 61, 2282 RM Rijswijk of 
een scan te mailen naar dominee@leeuwendaalkerk.nl.  
 
We zullen de deelnemers van de reis middels nieuwsbrieven (via de email) nauwgezet op de 
hoogte houden van het verdere ontwikkelingen voorafgaande aan de reis.  
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