
Bezinningsdag 14-1-2017

Kerk in de wereld

Kerkenraad Leeuwendaalkerk



Bezinningsdag 14-1-2017 Gemeente intern

• Schaapskooi

• Lichaam (gaven; ogen, oren 
etc. van Jezus)

Schaapskooi: Bijbel gebruikt beeld van 
de kudde. Die heeft van tijd tot tijd 
beschutting nodig!

Lichaam: ledematen die elkaar 
aanvullen, niet zonder elkaar kunnen.

Maar ook denken aan de ogen en oren  
etc. van Jezus. 



Bezinningsdag 14-1-2017 Gemeente t.o.v. Wereld

• Stad op een berg

• Zout (smaakmakend en 
bederfwerend)

• Licht

Matt. 5:13, 14

Stad is hoe dan ook zichtbaar, maar 
zout kan kracht verliezen en licht kun 
je wegstoppen. Dat moet niet!



Bezinningsdag 14-1-2017 Gemeente t.o.v. God

• Burgers (van het Koninkrijk) –
Ef. 2 : 19

• Gebouw dat uitgroeit tot 
Gods tempel   (Ef. 2 : 21,22)

Burgers; Dat geeft rechten…en 
plichten;  ook identiteit!

Gebouw: dat heeft structuur; 
(bouwstenen, organisatie)

Het beeld is niet statisch, maar 
dynamisch: ‘uitgroeien tot tempel –
woonplaats van Gods Geest



Bezinningsdag 14-1-2017 Stad op een berg (Kennedy) 1

• Contrasterende 
gemeenschap

• Hoop en geduld bieden om 
‘de wereld te verduren’

• Voorbeeld bieden van ‘betere 
en hoopvolle samenleving

James C. Kennedy, Stad op een berg, 
2010

Contrasterend: niet de kleur van de 
omgeving aannemen!

Kerk heeft op dit punt iets te bieden!

Idem!



Bezinningsdag 14-1-2017 Stad op een berg (Kennedy) 2

• Gemeenschap van zorg 
(bonding en bridging: gaat 
krachtig getuigenis van uit)

• Gemeenschap van discipline 
(heiliging, deugden 
verschil maken in de wereld)

Kennedy stelt dat kerk zich moet 
kenmerken door 4 soorten van 
gemeenschap.

Bonding: onderlinge zorg voor elkaar 
ligt ons vaak beter dan zorg voor onze 
omgeving buiten de kerk. Overigens 
gaat hier ook al krachtig getuigenis van 
uit. Maar dat wordt nog sterker door 
zorg voor buitenstaanders; bruggen 
slaan.

Juist in de kerk moet ook discipline 
(verwant met discipelschap!) zijn; ook 
oefening in deugden.



Bezinningsdag 14-1-2017 Stad op een berg (Kennedy) 3

• Gemeenschap als drager van 
traditie (brede christelijke 
traditie; zelfvertrouwen)

• Communicatieve 
gemeenschap

Als kerk je eigen wortels en traditie 
kennen is belangrijk – overigens 
breder dan de geschiedenis van het 
eigen kerkgenootschap! 
Zelfvertrouwen/karakter: zie volgende 
slide. Een kerk zonder karakter en 
zonder geloof (want het is eigenlijk 
vertrouwen op God, veel meer dan 
zelfvertrouwen) is niet wervend.

Niet opsluiten in eigen wereld. In 
gesprek gaan en luisteren



Bezinningsdag 14-1-2017 Kerk met karakter (Heitink)

• Durft te staan voor wat zij 
gelooft

• Durft tegenwicht te bieden 
aan goden van deze tijd

• Is verlegenheid voorbij

• Ziet toekomst met 
vertrouwen (geloof!) 
tegemoet 

Gerben Heitink, Een kerk met karakter, 
2007 (em. Hoogleraar praktische 
theologie VU)



Bezinningsdag 14-1-2017 Kerk voor de buurt (1) 
(Rene v.Loon)

• Wat is onze buurt? Wie is 
onze naaste?

• Wat hebben wij te bieden?

2e druk 2011 (predikant)

Een praktische gids voor missionair 
gemeente-zijn

Buurt kan wijk of dorp zijn. Voor ons 
als streekgemeente nog ruimer op te 
vatten



Bezinningsdag 14-1-2017 Kerk voor de buurt (2)

• Algemene dienstbaarheid 
(o.a. gastvrijheid)

• Mensen helpen God te 
vinden

• Gezicht geven aan de kerk

• Pastorale aanwezigheid 
(uitvaarten; ziekenbezoek)

Algemene dienstbaarheid, zowel in je 
eigen (woon)buurt, als ook in 
Leeuwendaal

Kan veel betekenen : bijv. in één-op-
één gesprekken; introductiecursus, 
opvangkring, (individuele) catechisatie 
etc.

Zichtbaar zijn met je gebouw, website, 
op Koningsdag etc.

Soms komt zo’n vraag vanuit de wijk of 
de omgeving van gemeenteleden; de 
kerk kan dan echt present zijn! 



Bezinningsdag 14-1-2017 Hoe bepalen we keuze?

• Passie ?

• Gebed

• Leiding van de Geest?

Passie kan van belang zijn, maar kan 
niet allesbepalend zijn. Denk aan 
Mozes, Jeremia e.a. Denk ook aan de 
onbruikbare passie van Saulus: werd 
pas bruikbaar als Paulus

Bij eigen passie blijf je vaak in of dicht 
bij je comfort zone. Maar soms heeft 
God ons elders nodig.

Ook de zendeling Paulus merkte dat 
soms deuren gesloten werden en 
andere geopend.

Gebed en zoeken leiding van de 
Heilige Geest zijn van het grootste 
belang.



Bezinningsdag 14-1-2017 Wat hebben we te bieden?

• Wat hebben we te bieden 
(offeren; Rom. 12:1) ?

• God vraagt, maar overvraagt 
niet.

• Kan gedachte van de tienden 
ons helpen?

Rom. 12 : 1 Met een beroep op Gods 
barmhartigheid jezelf als offer in zijn 
dienst stellen.

Uit de Bijbelse lessen over de tienden 
kan je opmaken dat God echt wat van 
ons vraagt, maar ook dat Hij niet 
overvraagt



Bezinningsdag 14-1-2017 Tienden

• Besef van ‘alles ontvangen 
hebben’ (Lev. 27:30 e.v.)

• Dienst aan God mogelijk 
maken (Num.18:21)

• Ieder 3e jr.: voor 
vreemdelingen, weduwen en 
wezen ( Deut. 14:28, 29)

Als wij offeren geven wij dingen (geld, 
tijd, gebruik van onze gaven etc.), die 
wij niet van onszelf hebben!

Bij geven tienden eerde je God en 
droeg je bij in levensonderhoud 
priesters en levieten  (zodat 
tempeldienst mogelijk werd gemaakt)

Maar elk derde jaar ging het om 
vreemdelingen, weduwen en wezen. 
Leerzaam!



Bezinningsdag 14-1-2017 Bespreekpunten

• Na te streven verhouding zorg 
voor gemeente/georganiseerde 
aandacht voor ‘de buurt’

• Hoe maken we keuzes? Welke 
hebben we impliciet al 
gemaakt? Welke 
consequenties?

• Wat moet rol van de 
kerkenraad zijn?

Hier linkje naar het document dat we 
in de groepje gebruikten


